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De vijftienjarige Leonie is een gelukkige tiener: ze is dolverliefd op haar vriend, heeft een fijne vriendin en
op school loopt alles prima. Wanneer ze vreemde telefoontjes krijgt, denkt ze eerst dat iemand een grap met
haar uithaalt. Maar dan begint de beller haar uit te schelden en zelfs te bedreigen. De levenslustige Leonie
verandert in een schichtig meisje dat zich voortdurend bekeken voelt. Uiteindelijk zit er niets anders op dan
de politie in te schakelen. Haar vriendin en de broer van haar vriendje steunen haar onvoorwaardelijk, zelfs
als ze zelf bedreigd worden. Omdat de bedreigingen steeds ernstiger worden, beseft de politie dat dit
dringend onderzocht moet worden. Inspecteur Van Buren bijt zich vast in het onderzoek. Zal hij de stalker
kunnen ontmaskeren?
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From Reader Review De stalker for online ebook

Fleur Gillis says

Het boek 'De stalker' is één van de beste boeken die ik al gelezen heb. Het boek interesseerde me echt en dat
gebeurt niet vaak. Het verhaal gaat over een 16-jarig meisje, Leonie. Ze wordt gestalkt. Het begint allemaal
heel mysterieus: de telefoon rinkelt de hele dag door, gezucht aan de telefoon, mysterieuze briefjes en
berichtjes,... Maar het wordt steeds erger. Haar vrienden en familie worden bedreigd door de stalker als ze
niet doet wat hij vraagt. Leonie en haar vrienden gaan samen op onderzoek uit en proberen de stalker te
ontmaskeren. Ook de politie en ouders helpen mee.
Ik werd helemaal meegesleurd in het verhaal en ik wou steeds blijven verder lezen, omdat ik het kon
vergelijken met de maatschappij waarin wij leven. Zoveel meisjes en jongens worden ontvoerdt, gestalkt,...
Niemand zou zoiets willen meemaken en door het verhaal te lezen, leer je je lesje wel.
Dit boek is zeker een aanrader voor mensen die graag lezen. Ik ben alvast benieuwd naar de andere boeken
van Helen Vreeswijk.

Belinda says

4,25 sterren - Nederlandse paperback - I have dyslexia - We ontvingen dit boek van de schrijfster voor
huisbibliotheek de ruit. ????

Joany de Vries-Verbrugge says

De Stalker is een boek dat is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, en dat maakt het mij op de een of
andere manier altijd moeilijker om er een review over te schrijven. Dan heb ik het gevoel dat ik en oordeel
geef over iemands leven.

Het boek gaat over een meisje dat op een dag vreemde telefoontjes en brieven begint te ontvangen van een
vreemdeling. Iemand die het gevoel heeft dat hij een speciaal recht op haar heeft. De situatie escaleert al snel
en de politie wordt ingeschakeld. De rest van het boek gaat vooral over de jacht op de dader, die steeds
verder gaat.

Ik vond het een erg aangrijpend verhaal, maar ik moet zeggen dat ik op bladzijde 38 al doorhad wie de dader
was. Her en der probeerde de schrijfster wel om me op een dwaalspoor te brengen, maar dat is jammer
genoeg niet gelukt. Dit maakte het boek voor mijn gevoel een stuk minder spannend en moest ik een beetje
mijn perspectief veranderen, de manier waarop ik het boek las. Ik was er namelijk in begonnen met de
gedachte dat ik een spannende thriller ging lezen en dat stelde wat teleur, maar toen ik mijn verwachtingen
bijspijkerde en het boek las als drama kon ik het al veel beter waarderen.

Toch kan ik het niet helpen dat ik aan het einde van het boek toch wat miste. Het einde kwam abrupt en
zonder veel conflict en dat is niet echt iets voor mij. Ik heb een klapper nodig aan het einde van het boek
zodat ik het met een zucht, mijn ogen dicht en het woordje ‘wauw’ op mijn lippen dicht kan slaan als ik het
uit heb.



Anoeska Nossol says

Dit boek greep me minder dan de andere boeken die ik ondertussen van Helen Vreeswijk gelezen heb. De
verhaallijn is goed bedacht maar het verloop ervan vond ik niet goed uitgewerkt. Om op de laatste tien
pagina's pas een vermoede te krijgen dat meteen bevestigd wordt... daar hou ik niet zo van.
Een lezer moet de kans krijgen om zelf een vermoeden te hebben van de dader en eigenlijk een beetje mee
op onderzoek uit te gaan. Dit gevoel had ik helemaal niet tijdens het lezen want alle verdachten die ervoor
aangehaald werden konden het duidelijk niet zijn.

Manon says

Mooi geschreven, goed verhaal maar redelijk voorspelbaar. Jammer genoeg had ik snel door wie de stalker
was.

Saskia Peeters says

"De dingen die Leonie moest doen van haar stalker zouden mij echt heel bang maken en al de gevoelens die
ze had en al de angst en walging kon ik heel goed voelen. Hoewel ik compleet geen connectie met Leonie
heb kon ik haar wel goed begrijpen en dat hielp heel erg mee aan het plezier van het lezen."

lees de hele recensie op mijn blog

Pauline Jansen says

Interessant boek. Dat het gebaseerd is op een waargebeurd verhaal maakt het een stuk spannender. Ik had
steeds wel een idee wie de stalker kon zijn, maar dan wist Helen Vreeswijk me toch weer aan het twijfelen te
brengen. Uiteindelijk bleek mijn eerste gedachten toch de juiste!
Leuk boek!

Boogaerts Kristel says

Een 15 jarig meisje krijgt te maken met een stalker. Het begint met een telefoontje, maar gaat steeds verder,
tot het absurde toe. Hij begint zelfs haar vrienden en haar jonger zusje te terroriseren. Goed verteld en je
voelt soms de angst van het meisje, alleen jammer dat ik al snel doorhad wie de stalker was.



Saskia says

Ik heb eerder Overdosis gelezen van Helen Vreeswijk en dat vond ik een goed boek, maar daar heb ik dan
ook alles mee gezegd. De Stalker ligt wel meer in mijn straatje, maar ook deze was voor mij niet meer dan
een tussendoortje wat lekker snel wegleest. Zeker geen boek waarbij ik op het puntje van mijn stoel zit van
spanning. De uiteindelijke dader was voor mij ook niet echt verrassend en ergens voelde ik dit al aankomen.

Het leest ontzettend makkelijk, waardoor ik bij zowel Overdosis als bij dit boek sterk aanvoelde dat het hier
om een Young- Adult boek ging. Daar is verder niets mis mee, want ook die lees ik erg graag maar toch had
ik meer van dit boek verwacht. Ik vind het ook echt een boek wat jongeren zouden moeten lezen. Voor mij
echter kan ik er niet meer van maken dan dat ik me er prima mee vermaakt heb.

Femke says

'Eén van de betere boeken die ik van Helen Vreeswijk heb gelezen.'
Recensie: http://wp.me/p53Esr-PE

Elmo says

3.5 ster

Lyanne says

Heel indrukwekkend hoe Helen Vreeswijk de hoofdpersoon Leonie heeft neergezet. Je krijgt helemaal mee
hoe zij zich moet voelen en wat voor angst er achter een telefoontje schuilt. Het lijkt misschien onschuldig,
maar als je niet weet wie er steeds achter de vreemde telefoontjes zit, is het ontzettend eng. Je hele leven
staat op zijn kop.

Dit boek valt onder de categorie jeugd en dat is te merken aan de vlotte en makkelijke manier van schrijven.
Toch leest het boek als een trein en raad ik het boek ook aan volwassenen aan. Ik heb het boek tenslotte ook
met veel plezier gelezen.

Eveline says

Vlot lezend boek voor young adults dat de thematiek 'stalking' behandelt en de impact ervan op het
persoonlijk leven van het slachtoffer in beeld brengt.



Kerstin says

Kurzbeschreibung:
"Vermisst du mich? Ich weiß, dass deine Eltern nicht zu Hause sind. Soll ich mal vorbeikommen?", flüstert
die Stimme am Telefon. Erst glaubt Leonie, ein Mitschüler würde sich einen Scherz erlauben. Doch immer
häufiger klingelt ihr Handy und immer heftiger bedroht sie der Fremde.
Rund um die Uhr scheint er sie zu beobachten, denn er weiß stets, wo sie ist. Die Angst macht Leonie krank,
aber was soll sie tun? Mit ihren Eltern sprechen? Die haben schon genug Sorgen mit ihrer jüngeren
Schwester. Ihr Freund rät ihr, den Stalker einfach zu ignorieren. Und Leonie hört auf ihn - bis der
Unbekannte eines Tages droht, ihre Schwester umzubringen...

Zur Autorin:
Helen Vreeswijk arbeitete als Kriminalbeamtin und Fingerabdruckexpertin bei der niederländischen Kripo.
Sie ermittelte in Fällen von Entführung, Erpressung, Mord und Zwangsprostitution. Ihre Bücher, in denen
Verbrechen gegen und durch junge Erwachsene eine große Rolle spielen, hat Vreeswijk speziell für
Jugendliche geschrieben. In den Niederlanden sind ihre Romane, die auf realen Fällen beruhen, Bestseller.
Die Autorin ist verheiratet, hat zwei Töchter und wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Arnheim.

Nervös flog ihr Blick zu dem Rosenstrauch - zu dem Weiß hinter den grünen Blättern. Lex war noch da.
Natürlich war er noch da. Lex würde sie nie im Stich lassen. Wieder sah sie zu dem Mann hinüber, doch er
kam ihr nicht bekannt vor. Ihre Hand glitt in ihre Jackentasche und umklammerte die Tränengasdose. (Seiten
274/275)

Rezension:
Die 15-jährige Leonie Vanstraten, die an ihrer Schule sehr beliebt ist, einen großen Freundeskreis und den
ersten festen Freund, Jeroen, hat, wird seit einiger Zeit von einem Stalker belästigt. Dieser ruft sie mehrmals
am Tag an und weiß immer ganz genau, wo sie sich gerade aufhält und mit wem sie zusammen ist.

Leonie hält diese Anrufe lange Zeit vor ihren Eltern geheim, da ihr Freund ihr rät, ihn einfach zu ignorieren,
dann würde der Stalker irgendwann die Lust verlieren und das Ganze aufhören. Anfangs hält sich Leonie
auch an seinen Rat und vertraut sich nur ihrer besten Freundin Nancy an, doch diese nimmt die Sache sehr
ernst und berichtet ihrer Mutter davon, die sich sofort mit Leonies Eltern in Verbindung setzt, die daraufhin
die Polizei einschalten.

Doch der Stalker gibt nicht auf: Immer dreister, gemeiner und bedrohlicher werden seine Ideen, um Leonie
in Angst und Schrecken zu versetzen. Es geht so weit, dass sie sich kaum noch alleine auf die Straße traut
und ständig Kopfschmerzen hat. Dann verhält sich ein Mitschüler, der in Leonie verliebt war, sehr
merkwürdig und verdächtig...Könnte das der Stalker sein und wenn ja, gelingt es der Polizei, ihn seiner Tat
zu überführen?

"Im Visier des Stalkers" von Helen Vreeswijk beruht wie auch ihre anderen Romane auf einem wahren Fall,
der sich so in den Niederlanden abgespielt hat. Die Geschichte wird aus der Sicht des neutralen Erzählers
beschrieben und es werden, wie auch schon in ihrem Buch "Chatroom-Falle", einzelne, in kursiv gedruckte
Abschnitte eingestreut, die das Verhalten und Denken des Stalkers wiedergeben, was die ganze Geschichte
noch plastischer erscheinen lässt.

Es wird zwar meiner Meinung nach relativ schnell klar, wer der Stalker ist, da die handelnden Protagonisten
und Nebenfiguren überschaubar gehalten sind, doch tut das der Spannung des Buches keinen Abbruch. Auch



die Beweggründe des Stalkers werden sehr anschaulich und nachvollziehbar dargestellt. Ein fesselndes
Jugendbuch, das aufzeigt, wie schnell man trotz aller vermeintlichen Beliebtheit Opfer durch Stalking
werden kann.

Zur Gestaltung des Buchs: Das Cover der Klappbroschur ist vornehmlich in Grüntönen gehalten, die man als
Neonlicht auslegen kann, da ein Treppenhaus abgebildet ist. Das Augenmerk wird auf eine Tür gelenkt,
sodass der Eindruck entsteht, jemand würde dort stehen und beobachten.

Fazit: Ich vergebe für "Im Visier des Stalkers" ein Empfehlenswert für Jugendliche ab 13 Jahren, denn Helen
Vreeswijk schafft es auch mit diesem Buch sehr anschaulich darzustellen, wie Täter und Opfer fühlen.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Anouschka says

prachtig boek. Er word goed in beschreven hoe iemand zich voelt die een stalker is en er niet bij stil staat
hoever hij gaat. Het boek houd je in je greep tot de laatste bladzijde, elke keer word je weer op een
dwaalspoor gezet, echt een aanrader!!


